Kniepertjes bakken

Op 4 december was het zover. Nadat de meesten van ons de wekker hadden
gezet (ja, dat heb je als je gepensioneerd bent) , waren we om 9 uur’s morgens
paraat om kniepertjes te bakken. De dag ervoor was alles al klaargezet en de
kniepertjes ijzers keken ons al met gretige ogen aan. Gewerkt moest er worden.

Het was de bedoeling dat er ongeveer 3000 knieperjes gebakken werden.
De koffie stond klaar en het beslag wachtte op ons. Lydia zorgde ervoor dat we koffie kregen en Annie bekommerde zich over
het beslag. Ook waren er inpakdames en onze Gerrit hield wederom de stand bij. Gelukkig had Annie geregeld, dat haar twee
zussen ook kwamen bakken, want de opkomst van de vereniging was te weinig. Al gauw kwam de geur van het bakken ons
tegemoet en werd er driftig gewerkt. Gezellig, want tijd voor een praatje was er ook. Tussen de middag werd er snert rond-
gebracht met roggebrood en spek. Wat werd er weer goed voor ons gezorgd. Vervolgens weer gauw aan het werk, want er
moest nog heel wat gebeuren. 's Middags werd ons team versterkt door Nel. Zij kwam helpen met inpakken. Het bakken ging
heel erg goed. Het beslag was dit jaar wat dikker en dat was voor de bakkers erg prettig. Dus dat houden we erin.

Op het eind van de dag waren er rond de drieduizend kniepertjes gebakken en roken we met z'n allen ook als een kniepertje.
Ach de douche is er goed voor en gelukkig hebben we allemaal een wasmachine. Een bijzonder woord van dank aan de zussen
van Annie, die zo goed meegeholpen hadden.

En natuurlijk iedereen bedankt voor de geslaagde, goedverzorgde en gezellige dag.

Zaterdag 7 december

’s Morgens om 9 uur, zat er al een delegatie aan de koffie om
vervolgens bepakt en bezakt naar de markt te rijden. De kraam moest
worden opgebouwd en vele handen maken licht werk. Al gauw waren
ze klaar voor de verkoop.

Annie en Geeske stonden achter de kraam. Annie zorgde voor de
gliihwein en Geeske zorgde ervoor dat de penningen binnen kwamen.
Lydia zat achter het kniepertjesijzer te bakken. Bennie en Henk hielden
alle mensen aan. Ze mochten een kniepertje proeven en met een

gezellig praatje vol humor werden ze verleid om kniepertjes te kopen.
Nou dat werkte goed hoor, want ze vlogen over de toonbank. Er
kwamen veel bekenden aan en ook verschillende leden. Ondertussen
liep er een sneeuwman met een rollator over de markt. Ja, dat krijg je
als je maar niet wilt smelten. De kerstman was ook aanwezig en liep in
marstempo over de markt.

Om half 3 waren de kniepertjes al uitverkocht en probeerde Annie nog
wat glihwein te verkopen. Om 4 uur werd er opgeruimd en ging
iedereen moe, maar met een voldaan gevoel naar huis. ledereen die
zich op 4 en 7 december ingespannen heeft om dit tot een goed
resultaat te brengen bedankt. Het waren waardevolle dagen.
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